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Pasen, nog meer kinderen en voorstellen nieuwe teamleider 
 

Door: Alice de Ruiter 

 

Er is weer veel te vertellen, dus weinig 
ruimte te verliezen.     Jezus leeft! Onlangs  
hebben we op beide kinderprojecten Pasen 
gevierd en hebben we Jezus’ opstanding uit 
de dood herdacht en gevierd: De Heer is 
waarlijk opgestaan!  De weken daarvoor is 
er uitvoerig stil gestaan bij het lijden en 
sterven van Jezus. Wat een offer en wat een 
liefde voor jou en mij! Of je nou blank of 
zwart bent, dik of dun, groot of klein, jong of 
oud, arm of rijk….het maakt niets uit. Jezus 
houdt van iedereen en Hij is voor iedereen 
gestorven en opgestaan.  

In februari hebben we er 19 kinderen bij in 
het project in Koudougou opgenomen, 
waardoor we nu net als in Ouagadougou, 
ook hier wekelijks 60 kinderen ontvangen. 
Deze kinderen staan inmiddels allemaal op 

de Sponsor een kind pagina van onze website. De kinderen hebben inmiddels hun plekje in de groep 
gevonden en hebben het goed naar de zin op het project.   

Ook is er enige verandering gekomen in het team in Koudougou. En om deze keer niet alleen aan het 
woord te zijn, is Ezéchiel, de nieuwe teamleider gevraagd of hij iets over zichzelf wilde delen in deze 
nieuwsbrief. Dat wilde hij graag en schreef zelfs een prachtige brief, die ik niemand wil onthouden, 
daarom deze keer een iets langere nieuwsbrief dan gewoonlijk: 

Mijn naam is Ezéchiel Bougma, ik ben op 2 januari 2022 geboren in Ivoorkust. Ik ben nu 24 jaar, ik 
woon in Koudougou ( Burkina Faso ) , waar ik taalkunde gestudeerd heb aan de Norbert Zongo 
Universiteit.  

Al vanaf jonge leeftijd heb ik een diepe band met God opgebouwd, gepaard gaande met een oprecht 
verlangen om Hem te dienen. Zingen en prediken zijn voor mij niet alleen maar bezigheden, maar 
echte manieren om mijn geloof en mijn toewijding tot uitdrukking te brengen. Ik ben lid van de 
Assemblies of God (AD)-kerk Morija in Koudougou, waar ik me actief inzet voor het werk van de Heer. 

29 november 2025 markeert een belangrijk keerpunt in mijn leven: mijn toetreding tot Hart Voor 
Burkina. Sinds 7 januari 2026 zet ik me met veel toewijding in voor deze organisatie als teamleider in 
Koudougou. Voor mij is Hart Voor Burkina niet zomaar een organisatie, maar een goddelijke visie in 
actie, een levende missie die zich inzet om levens aan de basis te veranderen: die van de kinderen. 

 

 

Ezéchiel, teamleider Koudougou 
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Door deze missie ben ik gaan inzien dat elk kind dat we helpen een hersteld lot is. De doelstellingen 
van Hart Voor Burkina zijn krachtig en geven hoop: 

•    Niet-gelovige kinderen benaderen om hen het evangelie te verkondigen;  

•    Concrete steun bieden aan kwetsbare kinderen;  

•    Jezus Christus openbaren als Heer en Verlosser;  

•    Een nieuwe generatie vormen die zowel innerlijk als uiterlijk is veranderd;  

•    Waarden doorgeven die een positieve invloed hebben op gezinnen en de samenleving;  

•    Vergeten kinderen weer een glimlach en hoop geven;  

•    De weg naar het Koninkrijk van God wijzen.  

In mijn ogen is dit project de concrete uitdrukking van de opdracht die Christus ons heeft nagelaten: 
gaan, onderwijzen en veranderen. Je inzetten voor Hart Voor Burkina betekent gehoor geven aan een 
goddelijke roeping; het betekent een instrument in Gods handen worden / zijn om generaties te 
beïnvloeden. 

Daarom is mijn toewijding volledig, vastberaden en onvoorwaardelijk. Ik ben bereid om met geloof, 
vastberadenheid en discipline het beste van mezelf te geven om, met de hulp van de Heilige Geest, bij 
te dragen aan de voortgang van dit werk. 

Ik wil mijn oprechte dank betuigen aan de leidinggevenden van deze organisatie voor hun visie, hun 
leiderschap en hun inzet. Mijn dank gaat ook uit naar alle partners en ondersteuners, of het nu gaat 
om geestelijke, financiële of morele steun. Uw bijdrage is niet tevergeefs: het draagt bij aan een 
eeuwigdurend werk. 

Moge God u rijkelijk zegenen en het u honderdvoudig teruggeven. 

Ezéchiel Bougma 

Wij zijn trots op onze teams in Ouagadougou en Koudougou. Allemaal jonge mensen die hun tijd aan 
God wijden door o.a. werkzaam te zijn voor Hart voor Burkina. 

In maart werden we verblijd met baby-nieuws. De vrouw van Pierre, één van de onderwijzers van het 
project in Ouagadougou , was bevallen van hun eerste kindje: een jongetje en hij heet Tika-Christ ( 
mijn vertrouwen op Christus)  Schealthiel ( ik heb het gevraagd aan God ) .  Moeder en kind maken het 
goed. We wensen hen veel geluk toe en bovenal Gods zegen in de opvoeding van hun zoontje. 
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Divers kort nieuws 
 

Door: Alice de Ruiter 

Aankoop terrein 

Al enkele jaren is het ons verlangen om 
ooit een centrum te kunnen openen waar 
we jongeren een vak beroep kunnen leren- 
een plek waar talent tot bloei komt en 
waar hoop tastbaar wordt. Denk hierbij 
o.a. aan de kinderen die onze projecten 
zullen verlaten als zij de leeftijd van 20 jaar 
hebben bereikt en aan vak beroepen als 
bijvoorbeeld timmer- , metsel- en 
loodgieterswerk, naaien, zeep maken, 
lassen…..  Onderwijs en vakmanschap 
vormen de sleutel tot een betere 
toekomst. Wie een vak leert, leert niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn / 
haar familie en gemeenschap.      We waren 
al enige tijd op zoek naar een voor ons 
geschikt terrein om dit verlangen ooit te 
kunnen verwezenlijken.  Dat terrein ( aan 
de rand van Ouagadougou )  is ons onlangs 
te koop aangeboden en hebben we gekocht. We zullen stap voor stap, naar gelang van de financiële 
middelen, te werk gaan richting het openen van een centrum.  Er gaat nog (veel) tijd overheen voordat 
het allemaal gerealiseerd is. De eerste stap is er: het terrein.  De volgende stap is de omheining: het 
bouwen van een muur om het gehele terrein, waarvoor we nu bezig zijn om de kosten inzichtelijk te 
krijgen.  

Ook dit jaar zullen we, bij leven en welzijn, tijdens het Pinksterweekend met een standje aanwezig bij 
in de Mission Expo tent bij Opwekking in Biddinghuizen. Ga je daar ook heen, dan zou het heel erg leuk 
zijn om je te mogen verwelkomen in onze stand.  Vind jij het leuk om op zaterdag of zondag een paar 
uurtjes bij mij in de stand te staan om mensen te vertellen over het werk van Hart voor Burkina? Dan 
hoor ik het graag. Je kunt contact met me opnemen via 1 van onderstaande contactgegevens.  

Op onze Facebook pagina had ik in februari geschreven over evangelisatie weekenden die door de kerk 
in Koudougou werden gehouden. De laatste evangelisatie waar ik foto’s van hoopte te kunnen delen, 
is tot nader te bepalen datum uitgesteld vanwege het overlijden van de vrouw van iemand uit de 
organisatie. 

Ik sluit af door een ieder te bedanken voor de steun die Hart voor Burkina mag ontvangen. Que Dieu 
vous bénisse abondamment. Moge De Heere u / jou rijkelijk zegenen.  

Hartelijke groet,  

Alice de Ruiter, voorzitter Stichting Hart voor Burkina 

 

2 meisjes project Ouagadougou 
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